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STUDIE 13  
Bouwen op het fundament 
 
Intro 
Het leven van een gelovige wordt in het Woord van God vergeleken met een bouwwerk - 
vgl. bijvoorbeeld 1 Corinthiërs 1:9 en Efeze 2:21 - dat gebouwd wordt op het ene 
fundament, Jezus Christus (1 Cor. 3:11 (zie ook 1 Petr. 1:6)). Helaas blijkt er in menig 
leven dat zegt gekozen te hebben voor Jezus Christus, dus waar dat ene fundament is 
gelegd, met alleen dat leggen van dat fundament genoegen genomen te worden. Er 
wordt überhaupt niet gebouwd. Het houdt op met 'verlost zijn' - PUNT. En dat terwijl 
duidelijk is geworden dat na 'wedergeboorte', 'tot' volgt (= de geredde mens is bedoeld 
koning worden) - 'wedergeboren tot een levende hoop' (1 Petr. 1:3), wat de noodzaak 

van 'bouwen' aangeeft, geestelijke groei. Het blijkt van belang 
om toe te zien hoe op het ene fundament wordt gebouwd (1 
Cor. 3:10), dat wil volgens 1 Corinthiërs 3:12 allereerst 
zeggen, waarmee er gebouwd wordt. Dit brengt ons bij 
Filippenzen 2:12 dat de ernst van het bouwen op het 
fundament - de geestelijke groei - onderstreept door te 
spreken over het je 'behoudenis bewerken met vreze en 
beven'. Dit tekstwoord van Paulus wordt door Petrus in 2 
Petrus 1:10 onderstreept: Beijvert u daarom des te meer… 

om uw roeping en verkiezing te bevestigen. Niet alleen behoed je dat 
voor struikelen (2 Petr. 1:10) maar het heeft vooral alles te maken met het toegang 
verleend worden tot het 'eeuwige Koninkrijk' (2 Petr. 1:11), anders gezegd, het 
beërven. Ofwel, wie niet bouwt, of met verkeerde materialen bouwt, loopt zonder meer 
risico de erfenis te missen. Opmerkelijk is in deze wat Petrus in 2 Petrus 2:12, in 
aansluiting op het zojuist aangehaalde vers 11, zegt: Daarom - met het oog op wat er 
van het bouwen afhangt! - zal het steeds mijn voornemen zijn u hieraan te herinneren. 
Petrus vindt het steeds herinneren aan deze zaak dus een noodzaak wat de ernst ervan 
onderstreept! In vers 9 omschrijft hij in niet misvertsane bewoordingen degene die niet 
verder komt dan 'verlost' - diegene is 'verblind in zijn bijziendheid' en geeft blijk geen 
enekel benul te hebben wat verlossing ('reiniging van vroegere zonden') inhoudt.  
Een eerstgeboren zoon heeft rechten, maar loopt dus zeker tegelijk risico's. Er moet 
gebouwd worden op het fundament - geestelijke groei is een absoluut vereiste. De weg 



loopt omhoog! (Voor hen die vertrouwd zijn met de Heidelbergse catechismus zondag 12 
vraag en antwoord 32, daar komt nota bene 'het verlost zijn tot' heel nadrukkelijk naar 
voren als dé inhoud van het 'christen' als daar de klemtoon komt te liggen op het 'met 
Hem regeren' - horend tot 'de inhoud' van de erfenis en inhoud van 'zoon', 
'eerstgeborene', 'erfgenaam' etc.) Kortom, 'hoe groots is uw roeping, hoe heilig uw taak'. 

Enkele vragen naar aanleiding van het intro 
1. Wordt er volgens u in de verkondiging voldoende bij de noodzaak van het bouwen 

op het fundament stilgestaan? 
2. Wat zou u ten aanzien van uw antwoord op de vorige vraag als reden kunnen 

noemen? 
3. Zegt de Bijbel volgens u iets over de verantwoordelijkheid van de predikant, 

voorganger in deze (zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament)? 
4. Waaruit zou in de verkondiging het 'bouwmateriaal' volgens u zoal kunnen 

bestaan?  
5. Zou u kunnen verwoorden wat dit bouwen voor u concreet inhoudt? 
6. Hoe zou u in het kader van het 'verlost tot' voor u persoonlijk 'rechten' invullen en 

hoe 'risico's'? 
7. Zou God volgens u een rol spelen in het bouwproces - licht uw antwoord toe? 

 
Wie bouwt er, hoe en met welk materiaal? 
 Wie bouwt er? 
Het zal duidelijk zijn dat met betrekking tot het bouwen de allereerste vervolg 
verantwoordelijkheid bij de verloste mens ligt (Judas vers 20). We zien dit bijvoorbeeld 
uitdrukkelijk naar voren komen in 1 Corinthiërs 3:10b dat zegt Een ieder zie wel toe 
hoe hij daarop bouwt, terwijl vers 12 in relatie daartoe spreekt over de aard van de 
bouwmaterialen: goud, zilver, kostbaar gesteente, hout, hooi of stro - ieders werk zal 
aan het licht komen - een woord dat nadrukkelijk het aspect van 'risico's' weergeeft en 
dat t.a.v. de verloste. Toch blijkt uit vers 10 dat de verloste niet alleen 
verantwoordelijkheid draagt bij en voor de bouw. Vanuit de context zien we ook een 
verantwoordelijkheid liggen bij degene die verkondigt. Paulus benoemt zichzelf in dit 
verband als kundig bouwmeester (vers 10) terwijl hij in het voorgaande (vers 4 en 5) 
laat zien dat er ook andere dienaren in de verkondiging (kunnen) zijn. In relatie tot vers 
12 is dit van groot belang! Niet alleen de verloste moet namelijk toezien hoe en met 
welke materialen hij bouwt, maar ook degene die verkondigt (terwijl daarbij de verloste 
ook mede verantwoordelijk is - we moeten niet met alle wind van 
leer meegaan (Ef. 4:14) en sprekers uitnodigen die het gehoor 
kietelen (2 Tim. 4:3)! In dit verband mag ook verwezen worden 
naar het Oude Testament waar God via Ezechiël de herders van die 
tijd (de herders nu tot voorbeeld!) waarschuwt, Ezech. 34). 
Paulus ziet zijn positie in deze nota bene als 'een genade die hem 
te beurt is gevallen' (Ef. 3:8 en 9) en onderstreept daarbij een 
veelal uit het oog verloren doel in deze voor de gemeente (vers 
10), een doel dat hij daarenboven omschrijft als een 'eeuwig 
voornemen' van God (vers 11). Dat laatste onderstreept opnieuw het belang van 
bouwen, maar dan duidelijk vanuit Goddelijk perspectief. 

Vervolgens is het goed om nogmaals te kijken naar Filippenzen 2:12 en 13. We zagen 
in vers 12 dat Paulus de ernst van het bouwen onderstreept en daarbij de nadruk legt 
op allereerst de persoonlijke verantwoordelijkheid. Maar in vers 13 zegt hij nog iets 
opmerkelijks: want [het is] God, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken 
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in u werkt. We zien dus als het gaat om het bouwen op het fundament drie partijen: de 
verloste, degene die verkondigt (de herder en leraar) en niet in de laatste plaats God 
zelf. Hoe je dit laatste moet zien? We stoten dan op het 'onderpand van de erfenis' Gods 
Heilige Geest. Wil de heilige Geest werkzaam kunnen zijn, de verloste kunnen leiden (in 
b.v. alle waarheid (Joh. 16:13) naar uiteindelijk het zoonschap (Rom. 8:15 en Gal. 
4:6,7)), het 'mondig worden' (Gal. 4:1 - vergelijk hierbij Ef. 4:14) en hem vrucht doen 
zetten (Joh. 15:5, Gal. 5:22, Jac. 5:7), dan vraagt dat de bereidheid van de verloste 
om zich over te geven om mee gekruisigd te zijn (Rom. 6:1-14) en vanuit die positie 
het opstandingsleven zó te leven, dat Jezus al meer zichtbaar wordt - de verloste 
veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid (2 Cor. 3:18). De verloste heeft dus absoluut 
naast de zekerheid van behoud de zekerheid van de vervulling, de doop in de Heilige 
Geest nodig (lees in dit verband b.v. Ef. 1:17 e.v.). (T.a.v. het zoonschap zie de 
Bijbelstudie 'Van kindschap naar zoonschap' en t.a.v. de vervulling in de Heilige Geest zie 
de Bijbelstudie 'De Heilige Geest'.)  

 Hoe bouwen en met welke materialen? 
Het 'hoe' van het bouwen, komt o.a. aan de orde in het zojuist aangehaalde Judas vers 
20. Het gaat om een opgebouwd worden in je allerheiligst geloof, en dat dan binnen 
zowel de gemeente als in de persoonlijke omgang met God (dit laatste wordt 'stille tijd' 

genoemd) en beide keren onder de noemer van God die werkt 
in en door zijn Heilige Geest. Juist in het aangehaalde vers van 
Judas zien we het belang van de Heilige Geest benadrukt 
worden - naast dat Hij leidt in alle waarheid, leidt Hij in het 
gebed (vers 21). Woord en gebed gaan altijd samen als het 
gaat om bouwen. Hoe serieus Paulus zijn verantwoordelijkheid 
en taak zag, als het gaat om het (op)bouwen van de gemeente 
en het geloof van het individuele gemeentelid daarbinnen, wordt 

bijvoorbeeld duidelijk uit Col. 1:25-2:3. Hij is wat dit aangaat een aansporing voor ieder 
die door God geroepen is om de boodschap van het evangelie in het licht te plaatsen. Het 
bouwen van Paulus bestond uit het in zijn verkondiging en onderwijs duidelijk inzichtelijk 
maken van wat het geheimenis inhoudt. De grootsheid, heerlijkheid en het belang 
daarvan (Col. 2:2,3). Een taak die hem was 'toevertrouwd' (Col.1:25). Het 
(op)gebouwd worden, blijkt gelijk te zijn aan het 'volmaakt doen zijn' in Christus (Col. 
1:28), wat neerkomt op een Hem gelijkworden, beelddrager van Jezus Christus zijn en 
worden in het alle daagse leven (2 Cor. 3:18), een leesbare brief (2 Cor. 3:3). Zoals 
gezegd, geldt hierbij een persoonlijke verantwoordelijkheid. Ik moet wortelen in het 
Woord (Col. 3:16) en in de liefde (Ef. 3:17 - de weg die omhoog voert!). Vanuit het 
Woord van God wordt duidelijk dat groeien in het geloof, opgebouwd worden, volmaakt 
worden, ook een vereiste is dat God zelf uitspreekt. Om één voorbeeld te noemen, zijn 
spreken aan de (zeven) gemeente(n) in het boek Openbaring (Openb. 2:1-3:22). Uit al 
de zeven brieven aan deze gemeenten blijkt dat Hij wil dat ze bestaan uit 'overwinnaars'. 
Als we acht geven op zijn oproep daartoe, dan blijkt het overwinnaar zijn en het einddoel 
op elkaar betrokken. Het overwinnaar zijn raakt de troon, het zoonschap, het beërven. 
Hoe blijkt ook binnen de genoemde brieven God zelf de verantwoordelijkheid in deze heel 
persoonlijk te maken. De bouwmaterialen zijn dus de verkondiging vanuit de Schrift, het 
onderwijs in de Schrift, de persoonlijke Bijbelstudie en daarbij het gebed = stille tijd. Het 
resultaat zal zichtbaar worden in en door ons leven. In lijn daarmee mag bijvoorbeeld de 
bergrede onder de noemer 'bouwmaterialen' niet ontbreken (Matt. 5:1-7:29). Ook kan 
en moet gewezen worden op al de aanmaningen/aanmoedigingen die we in het Nieuwe 
Testament tegenkomen (vgl. Col. 3:23,24). De weg omhoog is eng en smal (Matt. 
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7:14)! Het is hier dat nogmaals benadrukt moet worden dat we naast rechten (dankzij 
Gods genade) ook plichten hebben - daarbij valt te wijzen op wat Paulus zegt in 
Filippenzen 3: 7-16, met een streep onder het slot van vers 16 'in dat spoor dan ook 
verder' en dat geldt ook ons en wel vanuit dankbaarheid (lees hierbij Filp. 3:12b waar 

Paulus de reden van zijn drang om te gaan voor het 'tot' bij 'verlost': omdat ik ook door 
Christus Jezus gegrepen ben). Let vooral op zijn volstrekte eerlijkheid in vers 13,14. 
Omdat God, zoals we zagen, het willen en het werken werkt (Filip. 2:13) roept Paulus 
ons op hem na te volgen met de woorden  maar hetgeen we bereikt hebben, in dat spoor 
dan ook verder! (Filip. 3:16). Dus, de weg omhoog = heiligmaking, bouwen - de 
wedloop lopen, en dat om de prijs der roeping Gods (lees hierbij ook 1 Cor. 15:58)! 
Kortom, gereedmaken (Openb. 19:7,8) voor  het einddoel, de bruiloft van het Lam! 
Lees in het licht van het behandelde ook eens Hebreeën 12:1-17. 

Omdat er meer te zeggen valt over 'bouwen op het fundament' gaan hierop in de 
volgende studie verder door.  
 
Voor vragen of reacties wordt verwezen naar de mogelijkheid tot contact zoals 
aangegeven op de site.  


